Inspreekbeurt Willem te Voortwis namens Brinkheurns Belang raadsvergadering 8-2- ‘24

Geacht college, leden van de raad,
Ik ben Willem te Voortwis voorzitter van Brinkheurns Belang.

De Brinkheurne, parel voor de bewoner én de toerist loopt op onderdelen onverantwoord
vol. In een straal van hemelsbreed een kleine km vanuit de kern, de pomp van de
Brinkheurne gerekend, zijn er veel stapelende initiatieven die inmiddels een
onverantwoorde druk op het hele gebied veroorzaken. Met name Brinkheurne West, waar
nu ook nog een zoekgebied voor industrie is bijgekomen, is in amper enkele decennia
volgelopen. Met alle uitstoot, CO2, fijnstof en vooral lawaai van dien. We hebben het over
de Motomarkt, Landgoed Eelink, sportcomplex TRIAS, de lJs en skeelerbaan, met
hemelsbreed een halve kilometer verderop Camping Het Winkel, de grootste camping van
Winterswijk in de kleinste buurtschap. Alles aan een steeds drukker wordende provinciale
Kottenseweg. Mede dankzij de succesvolle wervingscampagne van 100% Winterswijk met 1
miljoen overnachtingen in het achterhoofd: ‘Het is hier ruim, mooi en stil, kom er graag
allemaal van genieten!’

Wat bieden we de recreant, wat boden we de bewoners van Landgoed Eelink? Ruimte voor
al je bouwideeén en de suggestie van natuur en ruimte? Een ijsvogel op het reclame bord?
Die is er niet meer. De recreant uit deze omgeving, die van Landgoed Eelink, van Eelink-es,
van de Pelkwijk én die uitgenodigd wordt door 100% Winterswijk én die van Camping het
Winkel komt graag recreéren in het gebied waar u industrie wilt vestigen. U weet wel,
Badweg richting oerbos Buskersbos, en via de Slingebeek en Bocholtse baan naar het
strandbad en daarna Meester Ten Houtenlaan met alle fotogenieke plekken, waarmee U de
recreant uitnodigt! En dan verder richting Bekendelle. Eén gebied, zeg ik met nadruk, met
belangrijke recreatieve én belangrijke natuur waarden.

Het enigste gebied nog waarover we mogelijk niet liegen wanneer we het over rust en
ruimte hebben. Mits we nu voorwaarden gaan stellen aan die ‘slogan’. Niet langer ruimte
bieden aan initiatief, wanneer we vergeten de ruimte zelf, de natuur, te vragen naar haar
voorwaarden om natuur te kunnen zijn. En vergeten de huidige bewoners te vragen naar
hun voorwaarden om de grote ruimte te kunnen helpen verzorgen. Fysiek en sociaal. De
bewoner van het buitengebied, dames en heren, is een bewoner die investeert in een
groter geheel dan alleen in zijn en haar eigen voortuin. Van huis uit. Anders was het hier
nooit zo mooi geworden. Respecteer die houding. Vraag naar hun voorwaarden om het
mooi te houden en niet alleen ‘wat kost het wanneer jij weg moet?’ Je verliest veel meer
dan je denkt. Planschade gaat verder dan een door de wet bepaald rekensommetje.

Een medewerker van loket LEEF (RO) antwoordt op mijn vraag: “Houden jullie wel rekening
met initiatieven die elkaar mogelijk gaan tegenwerken, zichzelf daardoor in de voet
schieten? Ofwel: recreatie, natuur en industrie vragen jullie wel naar elkaar?” ”“Nee sorry,
dat lukt niet”, is min of meer het antwoord. “Elk initiatief wordt op zich beoordeeld. Als het
maar geld oplevert...”  Dankuwel



